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Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor
mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door
het hoofd. Wonder boven wonder overleefde ze het schot. Ik noem
die man zeker niet meer papa. Dat kan ik gewoon niet. lemand
die zijn kinderen zoiets aandoet, verdient het niet om papa
genoemd te worden. Die persoon is voor mij niemand meer. Die
Is voorgoed uit mijn leven verdwenen. Ik haat die man gewoon.
Na drie jaar heb ik het nog altijd niet helemaal verwerkt,
maar dat is heel normaal. Heel mijn jeugd is voor een deel
verpest door die ene heel ego stische persoon. Het ligt
nog altijd heel gevoelig bij mij.
We hebben de kans gekregen om die persoon te
gaan bezoeken in de gevangenis.
Toen was het aan ons
om hem op zijn
plaats te
zetten! En dat
deed ik. Ik ben
daarvoor nog altijd
er op mezelf. 1k
had niet ver-
wacht dat ik
zo veel zou
durven zeggen.
Hij schrijft ons nog
steeds brieven, maar
we negeren ze en ver-
branden ze.
Dat is in het kort mijn
verhaal!

Nick, 14 jaar
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